Er was eens een Oostenrijke schoenmaker die aan het
eind van de negentiende eeuw internationaal furore
maalkte met zijn even robunste als comfortabele
officierslaarzen: het verhaal van Ludwig Reiter leest als

een sprookje. Inmiddels is het ooit zo bescheiden bedrijf
nitgegroeid tot een onderneming van wereldformaat,
met winkels in Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland;
onder meer aan de Kénigzallee op nummer 6-5. De
legerlaarzen van weleer hebben inmiddels plaats
gemaakt voor klassieke dames- en herenschoenen,
maar de familie Reiter staat nog altijd zelf aan het roern:

inmiddels is de leiding in handen van Ludwig Reiters
achterkleinkinderen,
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